Zaterdag 15 april zijn we met een stand aanwezig geweest op de 82¢ Bijenmarkt
van Dordrecht. Droog weer met een lente zonnetje, maar ook een fris windje.
Van 10.00 — 16.00 uur waren we aanwezig. Maar vrijdag hadden we de



aanhanger al geladen en dan vanaf 8.30 uur de kraam inrichten en 16.00 uur
weer alles inladen en naar het clubgebouw brengen.

De blikvanger waren de mezenkastjes en die waren behoorlijk in trek en werd
de laatste om 4 uur afgehaald. Ook voor het vogelvoer was redelijk
belangstelling en is behoorlijk wat van verkocht. Er kon gepind worden en dat is
toch mooi meegenomen in deze tijd. Maar ook voor de lectuur en het wel en
wee van onze club was doorlopend interesse. Al met al een leuke dag en een
gezellige mark dag. De velen bezoekers hadden een ruime keuze aan kramen te
bezichtigen en de oude ambachten is altijd een lokkertje.

Wij hadden alleen de opgezette Vuurkruinbaardvogel bij ons, zodat de Partij
van de Dieren ons niets kon maken. Veel mensen vonden het jammer dat er
geen levende vogels te bezichtigen waren en velen beloofde zaterdag met de
vogelbeurs eens een kijkje te komen nemen. Dus we gaan het zien aanstaande
zaterdag de 22¢ april, wanneer er wederom vogelbeurs is op de Staart in de Adj.
H.P. Kosterstraat nummer 5 tussen 10.00 en 12.30 uur.

Velen wisten geeneens dat er een vogelvereniging bestond in Dordrecht.

Het bestuur heeft zich weer van de goede kant laten zien en hopelijk krijgen ze
naast de waardering voor hun inzet, ook nog wat steun van wat jongere leden
bij dit soort activiteiten.

De clubavond is wegens mei vakantie verplaatst naar maandag 8 mei, spreker
Piet Ooijen over Parkieten.

Zaterdag 13 mei is er de Open Deurendag en presenteren de drie verenigingen
van onze locatie gezamenlijk hun activiteiten. Wij hopen dan op lekker weer en
veel belangstelling uit de buurt, maar ook uit de gemeente Dordrecht en
omliggende gemeentes, als de leden van de drie clubs. Deze dag wordt
ondersteund door de Vrijwilligers organisatie Inzet 078 van de gemeente.

Wij hopen op een gezellige dag, tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Dirk



